
                                                                                         

Beste Neofietsers,

Het Vijverhuis is echt geen goede bestemming voor onze fietsgroep. 
Ofwel regent het pijpenstelen ofwel is het zo heet dat de mussen van 
het dak vallen…..
Dus pakken we het anders aan.

Wie  Zwitserland  zegt,  denkt  aan 
bergen.  Wie  bergen  zegt,  denkt  aan 
sneeuw. En wat hoort bij sneeuw? Een 
gletsjer en ijs.
Dat heb ik de afgelopen dagen volop 
kunnen  bewonderen  o.a.  de  Glacier 
de Moiry en de Dent Blanche.

Heb  ik  dat  nu  goed  gehoord  :  Café 
glacé en Dame Blanche???
Dus  trekken  we  voor  onze  komende 
tocht  naar  het  ons  allen  bekende 
Ijssloeberke, waar ze het beste ijs van 
de Kempen hebben.
We vertrekken aan het kruispunt van de 
Parklaan met de Hertenstraat en rijden 
dan naar knooppunt 48. Van daar gaat 
het een tijdje langs de spoorweg voorbij 
de parachutisten van Tielen en na wat draaien en keren komen we aan onze pleisterplaats. 
Gesterkt door ijs, koffie of een combinatie van beide, springen we terug op onze fiets en keren 
via een andere route terug naar Turnhout.

Vertrek  :  16  september  2025  om 14u aan  het  kruispunt  van  de  Parklaan  met  de 
Hertenstraat.
Pleisterplaats : Ijssloeberke, Wespedongen 2, Tielen
Daar zullen we rond 15u30 zeker gearriveerd zijn. Niet-fietsers zijn natuurlijk ook welkom.
Fietsknooppunten : 48 – 78 – 78 – 75 – 36 – pauze – 35 – 76 – 74 – 99 – 70 – 78 - 48

Afbeelding 1: Rare 
jongens die Engelsen, 
geen mussen maar een 
kat!

Afbeelding 2: Dent BlancheAfbeelding 3: Glacier de 
Moiry



Als we allemaal een fluohesje en een helm dragen worden we “gezien” en zijn we niet gezien 
Ook opgepompte banden en opgeladen fietsbatterij zijn een aanrader

De Fietsmadam, Miete
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