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Wegvluchten vooraleer de waterbom 
over ons heen dondert, 
westwaarts naar droge gebieden 
waar zelfs de zon heerlijk opwarmt. 
In het dierenrijk wacht een gids 
om onze aandacht te vestigen op  
diverse werelden met eigen wilde dieren 
en authentieke opgetrokken gebouwen. 
De panda's lui en gewelddadig kregen mijn 
beperkte bewondering, de giraffen des temeer, 
met hun thermische wit en bruine vlekken. 
Van verwondering naar verwondering 
laten we ons onderdompelen in  
het olifanten bad en het chimpansee eten geven 
om verbluft te kijken naar de 
wondere waterwereld:  
één kleurrijke heerlijkheid! 
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