
 

  

 

 

 

 

In het zuiden van Duitsland ligt het 

grootste aaneengesloten 

bosgebied: het schilderachtige 

Zwarte Woud. De koekoeken komen 

er vrolijk uit hun klok gefloten, het 

is de plek waar ze van de 

allerlekkerste taarten houden en 

het is het stukje Duitsland met het 

hoogst aantal zonne-uren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze reis zien we verbluffende 

natuurfenomenen zoals de 

wutachschlucht, of de lokale ‘Grand 

Canyon’. We wandelen langs de 

elfjeswaterval die als een dicht gordijn 

door de mosbodem naar beneden klatert. 

Records breken we met de 163 meter 

hoge Triberger waterval. In het 

nabijgelegen Sankt Blasien duikt dan weer 

één van de hoogste koepelkerken van de 

hele wereld op. Met de trein reizen we 

verder langs de meest indrukwekkende 

spoorbaan van Europa: via 36 tunnels en 

bochten cirkelt onze trein richting 

Hornberg. Volgens reislustige auteurs ligt 

het allermooiste straatje gevuld met tegen 

elkaar leukende vakwerkhuisjes in 

Gengenbach. Freiburg heeft volgens 

dichters de meest imposante kathedraal 

van Europa. Bovendien maken we graag 

een omwegje langs de Bodensee, waar het 

bloemeneiland ‘Mainau’ uitgerekend in de 

lente op zijn allermooist is. Deze reis toont 

je de meest spectaculaire en 

schilderachtige stukjes van het Zwarte 

Woud én regio. 



Maandag 18 mei 
   
07.30 vertrek met de bus 
11.30 In overleg met de groep doen we een 
aantal pauzes onderweg 
14.30 aankomst in Gengenbach  
 

 
  
Gengenbach is misschien wel het mooiste 
dorpje van het Zwarte Woud. In het oude 
stadscentrum wandel je tussen historische 
gebouwen en eeuwenoude vakwerkhuisjes. 
Vooral het achttiende-eeuwse rode stadhuis 
valt op net als de Röhrbrunnen-fontein voor 
het gebouw. Je komt het stadscentrum binnen 
via een van de twee oude stadspoorten die 
deel uitmaakten van de twaalfde-eeuwse 
stadsmuur, waarvan de Kinzigtorturm de 
grootste is. Gengenbach ligt bovendien 
verstopt tussen uitgestrekte wijngaarden. 
 
17.00 vertrek naar Waldau door het Kinzig en 
Gutachtal 
18.30 aankomst en avondeten in het hotel 
  
Dinsdag 19 mei 
  
08.00 ontbijt 
09.00 vertrek naar Triberg 
10.00 aankomst bij de grootste koekoeksklok 
ter wereld 
11.00 geleid bezoek - voor wie dit wilt - aan 
het Schwarzwaldmuseum met poppen, mooie 
panorama’s en uiteraard heel veel 
koekoeksklokken (in twee delen, gelet op de 
grote van de groep) (inbegrepen) 
12.00 vrij middagmaal in Triberg 
Eventueel: vrij bezoek aan Tribergerland, een 
indoor-panoramalandschap vol treintjes, 
bergdorpjes, watervalletjes en vakwerkhuisjes 
 

 
 

 
  
Wie naar het Zwarte Woud gaat, mag de 
watervallen van Triberg uiteraard niet missen. 
In zeven etappes stort het water van de 
Gutach 163 meter naar beneden. Daarmee 
zijn de watervallen van Triberg meteen de 
hoogste van Duitsland.  
 
14.45 trein naar Hornberg voor wie mee wil, 
langs één van de meest spectaculaire 
spoorbanen van Duitsland (inbegrepen) 
15.30 korte wandeling door het stadje  
16.29 terugkeer naar Triberg 
17.15 vertrek naar het hotel 
18.30 avondeten in het hotel 
  
Woensdag 20 mei 
  
08.00 ontbijt 
09.15 vertrek naar Titisee 
10.00 vrije keuze: 
  

• deelnemers kunnen vrij een bezoek 
brengen aan het toeristische stadje 
Titisee. Je hebt hier ook de 
mogelijkheid om een boottocht te 
maken op het meer 

• deelnemers kunnen eveneens kiezen 
voor een spectaculaire wandeltocht 
door de Wutachscluch of de ‘Grand 
Canyon van Duitsland’. 

 
12.30 tijd om even te lunchen Titisee 
14.00 verder naar St Blasien 
14.30 proeverij van Schwartzwalttorte 
15.30 bezoek aan het bijzondere witte 
klooster van St. Blasien 
17.00 terugkeer naar het hotel 
18.30 avondeten 
  



Donderdag 21 mei 
  
08.00 ontbijt 
09.00 vertrek naar de Bodensee 
  
10.30 uur Bezoek aan Konstanz 

  
Konstanz is de grootste stad aan de 
Bodensee en tegelijkertijd de enige Duitse 
gemeente aan de zuidelijke oever van het 
meer. De goed bewaard gebleven historische 
binnenstad grenst direct aan Zwitserland en 
aan de Bodensee. De prachtige oude 
binnenstad met kronkelige steegjes, de 
prachtige ‘Münster’ (of basiliek) en de 
internationale flair nodige uit voor een 
verkenning. 
  
13.00 naar het bloemeneiland Mainau 
 

 
  
Een weelderige bloemenpracht, een park met 
een meer dan 150 jaar oud bomenbestand, de 
barokke glans van het kasteel en de kerk en 
daarbij nog het mediterrane karakter – dat is 
het eiland Mainau. In alle seizoenen tonen 
bloemen, struiken en bomen vele kleurrijke 
facetten. Een van de grootste vlinderhuizen 
van Duitsland. 
 
17.00 terugkeer naar het hotel 
18.30 avondeten 
 
  
Vrijdag 22 mei 
  
08.00 ontbijt 
09.15 vertrek naar Freiburg 
10.15 Geleid bezoek aan de historische stad 
Freiburg im Breisgau 
 

 
  
Freiburg is al een beetje het zuiden van Europa 
voor Duitsers. Het is er net iets beter weer, en 
de terrasjes doen denken aan Zuid Europa. 
Tussen de straatjes door kronkelen de Bächer, 
kleine beekjes die voor verfrissing zorgen. Met 
de kabelbaan ben je zo in de bergen net naast 
de stad. Dan heb je een prachtig uitzicht op 
onder meer de Freiburger Münster: één van de 
mooiste kathedralen van Duitsland. 
  
12.00 vrij middagmaal in Freiburg 
14.00 terugkeer naar België 
17.00 tussenstop voor het avondeten 
21.00 verwachte aankomst 
 


