
Verslag daguitstap Neos Hasselt – Keulen 
  
Op een mooi herfstdag vertrokken 54 deelnemers van Neos Hasselt om 7.30 uur aan de 
parking van Carrefour richting Keulen. De stad blijft één van de mooiste van Duitsland, met 
haar rijke geschiedenis en indrukwekkende Kölner Dom, de grootste gotische kathedraal van 
Europa. Na een warm onthaal met koffie in “Gaffel am Dom” bezochten ze het “Domforum”, 
waar een boeiende film  hen meenam in het verhaal van de Dom en haar geheimen. We 
leerden ook over de “Heinzelmännchen”, de Keulse sprookjesfiguren, en ontdekten zelfs een 
stukje Romeinse weg in het hart van de stad. Uiteraard passeerden we ook bij de 
geboorteplaats van het beroemde Eau de Cologne. 
Het werd een prachtige, goed georganiseerde dag vol cultuur en gezelligheid. Dank aan de 
organisatie voor deze onvergetelijke uitstap! De combinatie van cultuur, geschiedenis, 
gezelligheid en prachtig weer maakte deze daguitstap tot een groot succes. 
 

 
 

 


