
Verslag van de daguitstap Arskrippana en Monschau op 18 november 
 
Met 45 Neos Hasselt-leden vertrokken we in een winters decor richting Losheim. Onderweg genoten 
we van het besneeuwde landschap, een mooie opwarmer voor ons bezoek aan Ars Krippana, de 
grootste kerststallenverzameling van Europa. We maakten er een boeiende reis langs kerststallen uit 
alle hoeken van de wereld, van mechanische en landschapsstallen tot kinder- en pauselijke 
kerststallen. Elke cultuur gaf er zijn eigen warme betekenis aan het kerstverhaal. 
 
Daarna trokken we naar Monschau, het schilderachtige stadje midden in de Eifel. Tussen de 
vakwerkhuizen, de Rur en het oude kasteel waanden we ons in een tijdloze postkaart. De lunch was 
bijzonder: in het restaurant dat tegen de kerktoren is aangebouwd.  
Tijdens onze wandeling door Monschau ontdekten we bijzondere weetjes: iets opvallends op de 
kerktoren, de typische “Dütchen” met slagroom, de Limburgse wortels van de stad en haar oude 
naam “Montjoie”  tot 1918. We genoten van de charmante straatjes, gezellige winkels, bakkerijen en 
tavernes. 
Het was een sfeervolle winterdag vol gezelligheid en mooie ontdekkingen. 
 

 


