Ref: 260521 BEIAARD VERSLAG

NEOS-MECHELEN Donderdag 21-05-26
15.00 uur -16.00 uur.

Bezoek aan de beiaardschool in de St Mettetuin

Kort verslag

Met 25 leden (maximumaantal) bezochten we de beiaardschool in de St Mettetuin te
Mechelen.

Onze gids, Marc Van Bets, zelf beiaardier, gaf ons tekst en uitleg over het ontstaan
en functie van de eerste klokjes in China, 4000 jaar geleden, tot de gesofisticeerde
combinatie van 23 klokken in onze contreien vandaag de dag.

Er zijn momenteel slechts 3 scholen voor opleiding tot beiaardier (8 jaar) in de
wereld. Mechelen is daarvan de grootste en oudste. Jef Denyn is hier de grote
voorganger. Met steun van de Amerikaanse filantroop Rockefeller startte hij zijn
beiaardschool die op de dag van vandaag meer dan 100 leerlingen telt van over heel
de wereld.

Denyn had door zijn achtergrond als student ingenieurswetenschappen, samen met
zijn geérfd talent en passie voor het beiaard instrument, werktuigelijk inzicht
verworven en ontwikkelde de meerduidige krachtoverbrengingen tussen “baton” en
klok zoals we het vandaag kennen.

Na het vertellen van weetjes en wetenswaardigheden, vergastte de Heer Bets ons op
een demonstratie op het “mobiele klokkenspel” dat in de St Mettetuin staat opgesteld
in een glazen paviljoen.

Om de opgedane indrukken een plaats te kunnen geven in de gedachtengaanderij
van onze Neos-ervaringen, hebben we het glas geheven met alle deelnemers en met
de beiaardier in de nabijgelegen “Magriet” (trouwens een mogelijke lunch locatie
voor een centrumactiviteit).

We weten nu allemaal waar klok en klepel hangen.
Tot zover,
Het bestuur

Neos-Mechelen




