
Verslag van de daguitstap Nijvel en omgeving op 28 april 
Neos Hasselt bezoekt Nijvel en omgeving 
Met een volle bus trok Neos Hasselt op daguitstap naar Nijvel, een stad met een rijke 
geschiedenis en een bijzonder religieus erfgoed. Zo staat er de indrukwekkende romaanse 
Sint-Gertrudiskerk met de bekende “Djan d’Nivèle” die met zijn hamer de uren slaat vanuit de 
toren. Na het gezellig middageten bracht het gezelschap met het toeristisch treintje een 
bezoek aan Rebecq en omstreken en werd tot slot het Hellend Vlak van Ronquières 
aangedaan, een knap staaltje waterbouwkunde. Voor de bezoekers het einde van een mooie 
dag met een perfecte combinatie van cultuur, geschiedenis en beleving. 
 

 

 


